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Samuel Meijer Blom, een Joodse onderduiker op de Langenberg in 1942 

Thea Tilburgs 

Dit verhaal gaat over Samuel Meijer Blom en hoe hij uiteindelijk in Sobibor vermoord werd. Hij was 

ons bekend als Joodse onderduiker bij het gezin De Laat in 1942. Zijn naam werd genoemd door 

Kees de Laat in de gesprekken die Wim Verhoeven en ik met hem voerden in 2019 over zijn 

herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Het viel ons toen al op dat Kees elke keer ontdaan was 

als hij over Sam sprak. Het onderzoek naar Sam is echter begonnen naar aanleiding van de opening 

van het Nationaal Holocaust Namenmonument. Kees de Laat leverde ons drie aanknopingspunten; 

zijn eigen verhaal, een foto van Sam Blom en een brief van de heer Ruud Weissmann. 

Opening van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam 

Op 19 september 2021 werd het Nationaal Holocaust Namenmonument officieel geopend. Met dit 

monument wilde het Nederlands Auschwitz Comité elk individueel slachtoffer van de Holocaust met 

naam en toenaam noemen. Meer dan 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma zijn omgekomen in 

concentratie- en vernietigingskampen of tijdens de transporten en dodenmarsen. Zij hebben geen 

graf. Daarom is er in het ontwerp van het monument gekozen voor muren met ingemetselde stenen. 

Op elke steen staan de naam, de geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegraveerd.1 

      

 

Ik vroeg me af of de tot nu enige bekende Joodse onderduiker in Gemonde, Samuel Blom, ook een 

steen had op dit monument. Op de website van het Namenmonument vond ik die met zijn naam, 

geboortedatum en zijn leeftijd van 37 jaar. Maar er was geen “verhaal”, er was niets bekend over 

Samuel Blom, alleen zijn datum van overlijden in vernietigingskamp Sobibor op 2 april 1943. 
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Wim Verhoeven en ik van Heemkundevereniging Den 

Hogert, hebben een verhaal. In 2019 zijn er 

verschillende gesprekken geweest met Kees de Laat. 

Wij voerden deze om oorlogsherinneringen, met name 

van de bevrijding van Gemonde in september en 

oktober 1944 vast te leggen. Kees de Laat had heel 

veel te vertellen. Dit staat beschreven in onze uitgave 

“Oorlogsherinneringen in Gemonde 1940-1945”.  Ik 

beperk me tot een deel van ons gesprek. Het 

onderstaande verslag is de weergave van zijn verhaal 

dat is opgenomen op 4 december 2019. 

Het verhaal van Kees de Laat 

In 1942 logeerde in het gezin De Laat een Joodse 

onderduiker, Sam Blom, geboren in Amsterdam in 

1905. Kees heeft nog de stamkaart, uitgegeven in Den 

Bosch op 6 februari 1942, en een foto van Samuel 

Blom. Hij werkte bij de Joodse bakker Jozef Israëls in 

de Snellestraat 52 in Den Bosch. De vader van Kees, 

Jan de Laat, leverde hout aan Israëls voor zijn oven. 

Als één van de maatregelen van de Duitse bezetter 

tegen de Joodse bevolking moest de bakkerij in de loop 

van 1942 worden gesloten. Bakker Israëls vroeg aan 

de vader van Kees of Sam mocht onderduiken op de 

boerderij op de Langenberg. Jan de Laat stemde daar 

mee in. Sam werd in het gezin Jan genoemd. Daar Sam veel ouder was dan de eigen kinderen van 

Jan de Laat moest hij zoveel mogelijk binnen blijven om herkenning te voorkomen. Sam had veel 

familie in Amsterdam en hij wilde daar graag naar toe. Hij voelde zich niet thuis op de boerderij. Hij 

kreeg etensbonnen mee en vertrok. Sam werd echter al snel opgepakt en op de trein naar Vught 

gezet. Hij wist in de buurt van Vught uit de trein te springen. Hij hoorde het geluid van mensen die 

vanuit de trein op het grind sprongen en dacht dat kan ik ook. Zo ontsnapte hij aan de Duitsers. Sam 

kwam weer terug bij het gezin De Laat, geholpen door een boer die hij op zijn vlucht was 

tegengekomen. Hij heeft daarna een tweede poging ondernomen om zijn familie in Amsterdam te 

bezoeken. Ook deze keer werd hij opgepakt. Via kamp Westerbork is hij op transport naar het 

concentratiekamp Sobibor gezet en binnen drie dagen vergast. Kees heeft dit na de oorlog laten 

uitzoeken door meneer Weissmann uit Geldermalsen, die onderzoek deed naar het lot van 

omgekomen Joden in Nederland.2 

Kees (Cornelis Johannes), een kort verslag over zijn belevenissen in de oorlog  

Kees is zestien jaar als de oorlog begint, 

hij woont op de Langenberg 15, nu 

Geeldersweg 8 in de gemeente Boxtel, 

waar zijn vader Jan de Laat zijn boerderij 

heeft. Hij is geboren op 16 februari 1924 

en overleden in ’s-Hertogenbosch op 4 

mei 2021. In 1942 slaagt Kees voor zijn 

Mulodiploma in Boxtel en treedt hij in 

dienst bij de gemeente Boxtel. Hij komt 

te werken bij de Distributiedienst Kring 

Boxtel en verzorgt al fietsend de 

distributie van bonkaarten voor de Kring 

Boxtel naar de dorpen Schijndel, Liempde 

Oirschot en Best. Door dit werk is Kees 

vrijgesteld van tewerkstelling in 

Duitsland. 

 

Kees de Laat met zijn persoonlijk archief 

De boerderij van Jan de Laat 
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In 1943 wordt Kees toch naar Duitsland gestuurd in het kader van de Arbeitseinsatz. Het werken in 

Duitsland in een cementfabriek in Düsseldorf valt hem zwaar en hij vlucht. Na een zware tocht is hij 

in 1944 weer in Nederland. Hij duikt onder bij familie, eerst in Gemonde bij zijn tante Maria 

Schellekens, daarna in Cromvoirt bij tante Kee in de Achterstraat, dicht bij Kamp Vught. Hij 

herinnerde zich nog dat hij daar de gevangenen “Ouwe taaie” hoorde zingen. Op een nacht rond half 

twaalf stonden er drie SS’ers aan de deur, zij waren op zoek naar een ontsnapte gevangene uit kamp 

Vught. Kees had alleen zijn persoonsbewijs, Ausweis, maar geen vrijstelling om in Nederland te zijn. 

Gelukkig hadden de Duitsers niet verder gevraagd. Hij stond doodsangsten uit op dat moment. 

Tenslotte verbergt hij zich op de boerderij van zijn ouders op de Langenberg. Op 19 september 1944 

komt een Amerikaanse glider terecht op het land voor de boerderij van De Laat. Kees brengt de vier 

Amerikaanse soldaten van de Airborne Division in veiligheid in het bos De Geelders. Daar draagt hij 

de Amerikaanse militairen over aan de leden van het verzet.3  

Wat weten we van Sam, Samuel Meijer Blom 

Samuel Meijer Blom is geboren in Amsterdam op 13 april 

1905. Hij is de jongste in het Joodse gezin van Machiel Blom 

(1873-1918) en Carolina Salomons (1896-1939). Zijn broer 

Maurits (1898-1973) is al op zestienjarige leeftijd geëmigreerd 

naar de Verenigde Staten. Crisje (1899-1942), zijn zus, is in 

1932 getrouwd met Louis Joosten en woont in Zaltbommel.4 

Sam heeft vijf jaar lagere school gehad en is kleermaker van 

beroep. Zijn broer Maurits is op 9 augustus 1920 teruggekeerd 

uit de Verenigde Staten, maar gaat op 15 februari 1921 weer 

naar Amerika. Hij is op 21 juni 1921 uitgeschreven uit het 

Bevolkingsregister van Amsterdam. In 1925 wordt Sam 

gekeurd voor militaire dienst. Zijn lengte is 1 meter 75 en hij 

vertoont geen gebreken. Hij wordt daarom goedgekeurd, maar 

omdat hij kostwinner is, zijn vader is in 1918 overleden, is hij 

buitengewoon dienstplichtig (BD) en hoeft hij niet in dienst. 

Hij woont op de Linnaeusparkweg 19 I in Watergraafsmeer te 

Amsterdam.5 

Op 20 juli 1931 wordt ook Samuel uitgeschreven uit het 

Amsterdams bevolkingsregister, want hij vertrekt naar Parijs. 

Zijn moeder woont dan in de Maasstraat 94 I in Amsterdam.6 

In 1936 is zijn broer Maurits  weer in Amsterdam met zijn Finse 

vrouw Aili Mathilde Wiren op huwelijksreis.7 Misschien is 

Maurits daarna doorgereisd naar Parijs om zijn broer te 

bezoeken, of is Sam naar Amsterdam gegaan om zijn oudere 

broer en vrouw aldaar te treffen? Sam is in ieder geval tot in 1938 in Parijs blijven wonen. Hij werkte 

en woonde waarschijnlijk op de Boulevard Rouget de L’Isle.  Op de achterkant van zijn portretfoto 

staat namelijk de tekst:8                      

 

“A ma petite Maman 

Chérie avec toute ma tendresse 

Sam 

Avril 1938 

S A M 

Magasin 

 

 

Samuel Meijer Blom 
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In 1938 is Sam weer terug in Nederland. Hij woont nu in Den Bosch en werkt als bakkersknecht bij 

Jozef Israëls (1882-1955) in de Snellestraat 52.9 Eind augustus 1939 begint de mobilisatie van het 

Nederlandse leger. Op 1 september 1939, Duitsland is Polen binnengevallen, meldt Samuel zich bij 

het onderdeel Depot Intendance in Amsterdam.10 Zijn moeder overlijdt op 9 december van dat jaar. 

Sam keert in 1940 weer terug naar Den Bosch.  

    

Snellestraat 52 Den Bosch, nu een restaurant 

Jodenvervolging, isolatie en deportatie 1940-1943  

Nederland is bezet door de Duitsers. Al heel snel volgen de eerste maatregelen van de Duitse 

bezetter, gericht tegen de Joodse bevolking. Het doel daarvan is om hen uit de samenleving te weren. 

Dat begint al in november 1940 als alle Joodse ambtenaren door de invoering van de Ariërverklaring 

ontslagen worden. Dan volgen de andere anti-Joodse bepalingen in een hoog tempo elkaar op. Op 

10 januari 1941 wordt de registratieplicht ingevoerd. Volgens de Burgerlijke Stand telt de Joodse 

Het pand op de Hoek is nummer 48 Boulevard Rouget-de-L'Isle (Archives Seine Saint Denis) 
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gemeenschap in Den Bosch 465 leden. In de maanden daarna worden Joodse bedrijven onteigend 

en moeten Joden al hun geld inleveren. Joodse kinderen gaan vanaf september 1941 naar aparte 

scholen. De toegang tot openbare voorzieningen, zoals, musea, parken, cafés wordt voor Joden 

verboden en zij mogen ook geen lid zijn van verenigingen en sportclubs. In 1942 zijn de maatregelen 

nog schrijnender. Er komt een “J” in hun persoonsbewijs. In mei wordt het dragen van de Jodenster 

verplicht. Er volgt een reisverbod, fietsen en auto’s worden hen afgenomen. Joden mogen vanaf juli 

ook niet meer bij elkaar op bezoek gaan. De isolatie van de Joodse bevolking is een feit. Dan vindt 

vanaf  28 augustus 1942 de eerste deportatie van de Joden uit Noord-Brabant plaats. Zij moeten 

zich melden in Den Bosch om van daaruit via Kamp Westerbork naar werkkampen in Duitsland 

gestuurd te worden.11 Jozef Israëls is daar nog van vrijgesteld. En ook Sam staat niet op de lijst van 

“Vertrokken naar Westerbork”. Waarschijnlijk zijn deze en de daaropvolgende deportaties voor Jozef 

Israëls de aanleiding geweest om Sam te laten onderduiken bij Jan de Laat op de Langenberg. Jozef 

Israëls duikt zelf ook onder met zijn zoon Isidor (1915-1984). Op 21 november 1942 zijn zij en 

Samuel volgens de woningkaart van de Burgerlijke Stand uitgeschreven.12 Binnen negen maanden 

zijn alle Bossche Joden gedeporteerd. In september 1943 wordt Noord-Brabant door het Duitse gezag 

officieel “Jodenvrij” verklaard. 

Hoe het met Sam afloopt is bekend. Hij overleeft de oorlog niet. De overgang in 1942 van wonen in 

Amsterdam, Parijs en Den Bosch naar een achterafgelegen boerderij in de buurt van Gemonde is 

voor hem misschien te groot geweest. Zijn tweede poging, 

misschien gedreven door heimwee naar Amsterdam en zijn 

familie, wordt hem fataal. Hij weet vermoedelijk niet dat zijn zus 

Crisje in november 1942 al is omgekomen in Auschwitz.13 Deze 

keer bereikt Sam Amsterdam wel, maar leidt daar volgens het 

politierapport een zwervend bestaan, als hij in de ochtend van 28 

januari wordt opgepakt en hij op het politiebureau moet blijven 

“voor afhaling”. Sam wordt overgedragen naar bureau 11, Bureau 

Joodsche Zaken, geleid door de SD (Sicherheits Dienst).14 Op 25 

maart 1943 komt hij in een strafbarak in Kamp Westerbork. Als 

strafgeval wordt hij meteen de eerste dinsdag daarop op 30 

september op de transportlijst geplaatst en afgevoerd naar 

Sobibor, waar hij op 2 april 1943 wordt vermoord.15 Zijn foto en  

stamkaart, een duplicaat van zijn stamkaart, uitgegeven door de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch op 6 februari 1942, zijn achter-

gebleven bij de familie De Laat.  

 

Hoe het verder ging met de overige leden van de familie Israëls 

Op zoek naar de Stolperstein, de struikelsteen van Samuel 

Blom in de Snellestraat 52 in Den Bosch, ontmoet ik bij 

toeval Marga Lelijveld. Zij zit op de bank voor het 

restaurant in de Snellestraat 52. Ik maak op dat een 

moment een foto van de struikelsteen en leg haar uit wat 

ik aan het doen ben. Zij kent de wijk, is er geboren. Haar 

vader Arnoldus Johannes Maria Lelijveld, geboren in 1929 

heeft er altijd gewoond en gewerkt in het schilders- en 

glazeniersbedrijf in de Kruisstraat van zijn vader, dat hij 

daarna overgenomen heeft. Marga heeft met haar vader 

gesproken en wat mij op het verdere spoor van Jozef 

Israëls heeft gezet is zijn herinnering aan een Jozef Israëls 

in de Kruisstraat. Hij en zijn zoon Isidoor zijn na de oorlog 

een nieuwe bakkerij begonnen op de Kruisstraat 2716. Zij 

hebben de oorlog overleefd, maar zijn niet ongeschonden 

uit die oorlog gekomen. Drie van de vijf kinderen van Jozef 

Israëls, hun echtgenoten en drie kleinkinderen zijn op 

brute wijze vermoord in Auschwitz en Sobibor. 
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Jozef Israëls is geboren te Hoogezand op 9 januari 1882 en overleden in ‘s-Hertogenbosch op 9 

oktober 1955. Hij trouwt met Bertha Batsheba Cohen, geboren te Veendam op 2 september 1877 en 

overleden te Winschoten op 11 augustus 1934. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren. 

Mourits Israëls (26-07-1905), zijn vrouw Jenni Cohen (12-06-1907), hun zoon Johan Louis Israëls 

(07-01-1931) elf jaar en hun dochter Berth Israëls (07-08-1938) vier jaar, komen allen om op 

dezelfde dag in Auschwitz op 19 november 1942. 

Estella Lina Israëls (17-04-1907) haar man Izaak Abraham Wilkens (19-05-1905), en hun dochter   

Bertha Regina Wilkens (13-08-1936), zijn allen dezelfde dag overleden te Sobibor op 28 mei 1943.     

Julius Israëls (24-11-1908), overleden in Dorohusk in Polen op 30 november 1943 en zijn vrouw 

Sara Drielsma (06-03-1909) overleden te Auschwitz op 14 mei 1943 

Dochter Froukje Isalina, geboren op 13 oktober 1910 en overleden op 16 mei 1956, en zoon Isidoor, 

geboren op 27-06-1915 en overleden op 02-02-1984 in Tel Aviv, hebben de oorlog overleefd. 

Hoe het verder ging met de overige leden van de familie Blom 

Sams vader Machiel Blom en zijn moeder Carolina Salomons zijn voor de oorlog al overleden.  

Maurits zijn broer heeft een heel andere weg bewandeld. Hij is na zijn huwelijksreis in 1936 weer 

teruggekeerd naar New York. In 1940 krijgt hij de Amerikaanse nationaliteit. Hij woonde in The 

Bronx, werkte als boekhouder bij een groothandel in voedingsmiddelen en overleed in 1973. 

Crisje zijn zus en haar twee kinderen Machiel en Betty zijn alle drie tegelijk vermoord in Auschwitz 

op 27 november 1942. Haar man Louis Joosten is in een van de talrijke werkkampen in Midden-

Europa op 15 juli 1943 overleden.17 
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                                                                                                         Thea  en Huub Tilburgs 

Bronnen 

• Persoonlijk Archief Kees de Laat 

• Oorlogsherinneringen in Gemonde 1940-1945, 2021. 

• Brabants Historische Informatie Centrum (BHIC) 

• Open Archieven  

• Website Brabants Erfgoed https://www.brabantserfgoed.nl/page/7620/de-jodenvervolging-in-

noord-brabant 

• Stadsarchief Rotterdam, Passagiersregisters 

• Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister en Politierapporten 1940-45 

• https://www.bossche-encyclopedie.nl/straten/snellestraat.htm 

• Website Bossche Encyclopedie https://www.bossche-encyclopedie.nl/straten/kruisstraat.htm 

• FamilySearch 

• Oorlogsgravenstichting.nl 

• Tracesofwar.nl 

• Joods Monument Den Bosch 

• Delpher 

• Website Nationaal Holocaust Namenmonument  

 

1  Website Nationaal Holocaust Namenmonument 
2  Verslag audio opnamen met Kees de Laat, archief HKG Den Hogert 
3  Oorlogsherinneringen in Gemonde 1940-1945, uitgegeven in 2021 
4  Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 
5  Stadsarchief Amsterdam Militieregisters. Deel: 4454, Periode 1927-1940 Amsterdam 
6  Stadsarchief Amsterdam, Bevolkingsregister 
7  Stadsarchief Rotterdam, Passagiersregisters 
8  Persoonlijk Archief van Kees de Laat 
9  Brief Ruud Weissmann en Website Bossche Encyclopedie, Snellestraat 
10 Brief Ruud Weissmann 
11 Website Brabantserfgoed: Jodenvervolging 
12 Brief Ruud Weissmann 
13 Website Nationaal Holocaust Namenmonument 
14 Stadsarchief Amsterdam Politierapporten 1940-1945 Deel 7115 Periode 1942-1943 en Deel 5993 
15 Brief Ruud Weissmann en Tracesofwar.nl 
16 Website Bossche Encyclopedie, Kruisstraat 
17

 Genealogische gegevens verkregen via websites: Open Archieven, Family Search, BHIC en 

   Nationaal Holocaust Namenmonument   
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