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Bijlage 1 

 
Waarom is Kees de Laat volgens de schrijvers een betrouwbare getuige?  

Om en aantal redenen vinden de schrijvers dat Kees de Laat een betrouwbare getuige is: 

1. Hij heeft zijn hele geschiedenis meerdere keren aan de onderzoekers van Heemkunde-

vereniging Den Hogert verteld, te weten aan Wim Verhoeven, Willem van der Steen en Thea 

Tilburgs. Deze gesprekken zijn thuis bij Kees gevoerd en op locatie De Langenberg waar Kees 

gewoond heeft.  

2. Zijn verhaal is al die keren hetzelfde gebleven. 

3. Hij heeft alle documenten die op deze kwestie betrekking hebben bewaard. 

4. Hij heeft de oorlog bewust meegemaakt. In mei 1940 was hij zestien jaar. 

5. Hij heeft tijdens de bezetting vanaf zijn achttiende jaar veel nare momenten meegemaakt, die 

als ankerpunten fungeren in zijn herinnering; 

a. De onderduiker Samuel Blom, die niet kon wennen aan het leven op de boerderij en twee 

keer ervoor kiest om naar Amsterdam te gaan naar zijn familie. De laatste keer werd hem 

dat fataal. 

b. Zijn onterechte ontslag door de gemeente Boxtel, waardoor hij alsnog ingezet werd voor de 

Arbeitseinsatz in Düsseldorf met de nachtelijke bombardementen en het zware werk. 

c. Zijn vlucht uit Duitsland en onderduikperiode tot de bevrijding.  

d. Het in veiligheid brengen van de Amerikaanse gliderbemanning. 

e. Het overlijden van zijn opa in de schuilkelder tijdens de laatste oorlogsweken en het 

tijdelijke graf dat hij met zijn vader Jan voor opa gegraven heeft in de hof tegenover de 

boerderij. 

f. Zijn eigen onderzoek naar wat er met Samuel Blom is gebeurd. Zie de brief van Ruud 

Weissmann. Dit laat de betrokkenheid van Kees de Laat zien. 
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Bijlage 2  

Uit het persoonlijk archief van Kees de Laat 
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Bijlage 3 

Uit het persoonlijk archief van Kees de Laat 
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Bijlage 4 

Uit het persoonlijk archief van Kees de Laat 
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Bijlage 5 (in onderzoek) 
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Toen het Joods Monument Den Bosch in 2016 werd onthuld, was het zeventig jaar geleden dat 

het huwelijk werd voltrokken tussen Anny Gotlieb en Isidor Israëls. Hun huwelijk was het 

eerste van na de Tweede Wereldoorlog dat in de toenmalige synagoge werd voltrokken. Toen 

het Monument werd onthuld was Anny Israëls-Gotlieb negentig jaar en woonde zij al meer dan 

veertig jaar in Israël. Haar man Isidor Israëls overleed daar in 1984. 

 

Afbeelding Bathsebah (Babs) Israels 

 

Het Joods Monument Den Bosch heeft toestemming gegeven om deze foto te gebruiken. De vraag 

is of de oudere man op de foto naast de bruidegom Isidor Israëls, zijn vader Jozef Israëls is. De 

man naast de foto is inderdaad zijn vader, en is nu (22 augustus 2022) bevestigd door Bathsebah 

Israëls , zijn kleindochter. 

Bron van bovenstaande foto’s en tekst: 

https://joodsmonumentdenbosch.nl/2016/09/21/huwelijk-van-anny-gotlieb-en-isidor-

israels-op-27-oktober-1946/ 

 

Bijlage 6  mails met Babs Israëls 

 

 

22-08-2022 

Beste Mevrouw Tilburgs, 

 

Ik zag uw messenger boodschap van 26.1.22 pas nu. 

Sorry voor het late antwoord. 

Ja, de persoon naast mijn ouders in de synagoge van Den Bosch is inderdaad mijn opa 

Jozef. 

Hij is in 1955 overleden. 

De naam Samuel Meijer Blom zegt mij niets. 

Mijn vader Isidor is in 1984 overleden. 

Mijn moeder is nu 96 jaar oud en redelijk gezond. 

Wij allen, mijn broer Yasha, moeder en ik, wonen nu al vele jaren in Israel. 

Gaat uw onderzoek over Samuel Blom? 

Uiteraard mag u de foto gebruiken voor uw onderzoek. 

 

U kunt mij uiteraard contacteren, mocht u nog meer info nodig hebben. 

 

Hartelijke groet, 

Babs (Bath Sebah) Israels 

 

 
 
 
 
 
 

https://joodsmonumentdenbosch.nl/2016/09/21/huwelijk-van-anny-gotlieb-en-isidor-israels-op-27-oktober-1946/
https://joodsmonumentdenbosch.nl/2016/09/21/huwelijk-van-anny-gotlieb-en-isidor-israels-op-27-oktober-1946/
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24-08-2022 
Beste mevrouw Israëls 
 
Uw antwoord op mijn bericht op facebook heeft mij blij verrast. Enkele weken geleden heb 
ik mij namelijk afgemeld van facebook, maar dankzij  mijn email-adres  heeft u toch contact 
met mij kunnen opnemen. 
 
Mijn vraag ging inderdaad om de bewuste foto van uw vader Isidoor en de man die naast 
hem zat tijdens de huwelijksvoltrekking van uw ouders. Ik maakte uit de foto op dat die 
oudere man de vader van Isidoor moest zijn, maar ik kon geen bevestiging vinden. Ook niet 
via de website https://joodsmonumentdenbosch.nl/  
waar ik deze foto heb gevonden en waar een medewerker van deze organisatie op mijn verzoek 
onderzoek naar gedaan heeft.  
 

 
Mijn onderzoek gaat inderdaad over Samuel Meijer Blom. Het artikel hierover heb ik geschreven voor 
het Jaarboek van de Heemkundevereniging Den Hogert in Gemonde, een klein dorp dat tien 
kilometer ten zuiden van Den Bosch ligt. Tijdens dat onderzoek kwam ik op het spoor van Samuel 
Meijer Blom, die in 1942 ondergedoken zat op de boerderij van de ouders van Kees de Laat (mijn 
belangrijkste bron). Het was uw opa, Jozef Israels, die aan Jan de Laat (de vader van Kees) vroeg of hij 
Sam Blom mee wilde nemen naar zijn boerderij. Jan de Laat leverde namelijk hout aan Jozef Israëls 
voor de ovens van de bakkerij in de Snellestraat in Den Bosch. 

 
 

 
In de bijlage stuur ik u het artikel over Samuel Meijer Blom en de bronnen die ik gekregen heb van 
Kees de Laat. 
Dit artikel heb ik ook gestuurd naar de universiteit van Tilburgs, omdat deze een onderzoek is gestart 
naar de lotgevallen van de Joden in Noord-Brabant. Uw foto heb ik toen niet bij het artikel en mijn 
bronnen gevoegd, omdat ik niet zeker wist of de man naast Isidoor zijn vader Jozef Israëls is. En ik 
geen foto wilde gebruiken waarvoor ik nog geen toestemming van u had gekregen.  

 
Als u mijn artikel leest zal de geschiedenis van Sam Blom en de rol van uw opa hierin u meer 
duidelijkheid geven over deze "trieste geschiedenis" 
 
Nog een vraag. Weet u ook wie de jonge man is die naast Jozef Israëls zit op uw foto? 
Hieronder de link van de website met de foto 
https://joodsmonumentdenbosch.nl/2016/09/21/huwelijk-van-anny-gotlieb-en-isidor-
israels-op-27-oktober-1946/ 

 
 

25-08-2022 
Babs Israels <babsisraels@gmail.com> 

Beste Thea, 

 

Nog even dit: 

Mijn moeder (96) schijnt Sam gekend te hebben van de bakkerij. Ze vertelde me dat hij 

een echte charmeur was en de "kussende bakker" werd genoemd. 

 

https://joodsmonumentdenbosch.nl/
https://joodsmonumentdenbosch.nl/2016/09/21/huwelijk-van-anny-gotlieb-en-isidor-israels-op-27-oktober-1946/
https://joodsmonumentdenbosch.nl/2016/09/21/huwelijk-van-anny-gotlieb-en-isidor-israels-op-27-oktober-1946/
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Groetjes, 

Babs 

 

Beste Mevrouw Tilburgs (mag ik Thea zeggen), 

 

Heel hartelijk dank voor de informatieve gegevens over Sam Blom en al de bijgesloten 

documenten. Ik heb nooit geweten dat mijn opa instrumentaal was in het laten 

onderduiken van Sam. 

Ook vond ik het interessant dat er een struikelsteen voor hem geplaatst is in de 

Snellestraat. Hij moet dan wel in de bakkerij van mijn opa gewoond hebben. 

Mijn opa is rond 1935 vanuit Winschoten naar Den Bosch verhuisd nadat zijn eerste 

vrouw Bertha (Bath Sebah) was overleden. (ik ben vernoemd naar mijn oma). Ook in 

Winschoten had hij een bakkerij met inwonende knechten. Hij is toen hertrouwd met 

Sophie van Kleef en is in  DenB een bakkerij begonnen samen met zijn zoon Iesidor (mijn 

vader). 

Mijn grootouders hadden 5 kinderen waarvan allen dochter Froukje en mijn vader de 

oorlog overleefden.  

 

 

 

 

Over Opa Jozef en Oma Fie wil ik nog het volgende vertellen: 

Zij moesten (toen al mensen op leeftijd) vluchten van hun eerste onderduik adres en 

gingen op weg te voet waar mijn vader en zijn zus ondergedoken zaten op een boerderij. 

's Avonds na uren gelopen te hebben, klopten ze uitgeput aan bij een boer. Gelukkig was 

de boer (Jansen) bereid ze te laten overnachten in de schuur. Vervolgens heeft hij ze 

daarna per kar naar het onderduik adres van mijn vader en tante gebracht - natuurlijk 

met gevaar voor eigen leven. Tot heden ten dage heeft onze familie nog contact met de 

nazaten van deze familie. 

Opa Jozef is in 1955 overleden. 

 

Een foto van mijn opa en eerste vrouw Bertha sluit ik hierbij. 

 

Op de trouwfoto van mijn ouders is links mijn oma Fie en de jonge man met de hoge 

hoed is mijn moeders broer Nico Gotlieb. 

 

Nogmaals, veel dank voor het interessante levensverhaal van Sam Blom. 

 

Met hartelijke groet, 

Babs Israels 



 
11 

 
 
 


